
Mindf’uck 
Column 2025 – 5  Tsjalling Buwalda 

 

Mijn buurman schuift mij de krant over de tafel toe. 

− Kijk even.  

− OK 

− Zie je ’t 

− Wat moet ik zien? 

− Dat plaatje! Je reinste racisme! 

− Racisme? Echt? Ik zie twee halve vrouwengezichten. En ik mag nog 

kiezen ook. Dus geen uitsluiting of discriminatie toch? 

− Nou, kies dan maar eens. 

− Nou geef mij die blonde dan maar. Mag jij die andere. 

− Dan kies jij dus voor de PVV. Dat staat eronder. 

− Nou zie ik het. Verrek. Doe mij dan toch die andere maar. Ook mooie 

vrouwen krijgen op den duur rimpeltjes. ’t Is niet anders. 

− Nou even serieus. Ken je dit plaatje echt niet?  Waarover hebben ze het nou al weken? 

− Och ja. Sorry. Poetin – Trump in Alaska natuurlijk. Dus een variant op deze foto van Brezjnev en 

Clinton. En die lachen tenminste. Dat is wat vrolijker dan die twee zuurpruimende dames, van 

jouw plaatje. 

En, als ik dan mag kiezen, kies ik voor de Roodhuid rechts. En niet voor de Blanke links.  

Racisme van mij?  

− Jij neemt het niet serieus hè.  

Mijn plaatje. Dat is dus die tweet van 

Wilders. En dat is een variant op een 

propagandatekening van de Nazi’s. Zie je 

nou echt dat vreselijke racisme niet? 

- OK buurman, dat mannetje Wilders. Voor 

de rechter ermee!  En die veroordeelt 

Wilders. De straf wordt dan opgelegd, maar 

niet uitgevoerd. Heel veel energie, weinig 

resultaat. Ik vind dat allemaal een beetje zielig, triest, eerlijk gezegd. 

Terwijl er een eng rijtje mannen in de wereld bezig is. Met drie - ja,ja, blanke -

criminelen voorop die miljoenen mensen aan het vermoorden zijn en het leven van 

miljoenen mensen daar omheen tot aan hun dood verwoesten. Tegen alle fatsoenlijke 

universele rechten in    

- Dat ben ik met je eens. Maar wat moeten we dan? 

-  Dat weet ik ook niet. Maar ik denk dan maar even aan  

afgelopen zondag. Acht vrouwen worden wereldkampioen. 

Inderdaad, allemaal lelieblank. Weinig zwart.  

 

Maar kijk nou: Toch allemaal hoofddoekjes! Witte en 

minimale, wel is waar. Maar het begin is er dan toch! 
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