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Om de thuisblijvers te verrassen, kwamen
in de vakantie zeven stoere kerels de
bewaking van het gemeentehuis in het dorp
Zuidhorn ter hand nemen. Ze stelden zich
op aan de achterkant van het gebouw,
vrijwel geheel onder water en
gecamoufleerd door het riet. Nu het
politiebureau aan de overkant gesloten is,
zullen een paar wellicht verkassen naar de

voorkant van het gemeentehuis.

Tegenover de bewakers in de vijver, werd een bankje geplaatst. Vandaar af heb je die koppen
direct in het vizier. Altijd goed voor de preventieve werking natuurlijk. Maar vooral voor de
vermoeide wandelaar die die koppen wel eens even van dichtbij wil bekijken. En meestal
Komt er dan wel iemand bij zitten, die wel even wil praten over dat merkwaardige
schouwspel.

De gesprekjes zijn altijd weer boeiend. Zomaar een paar grepen daaruit:

Wat vind jij van die koppen?

Tot de nek in het water. Die gaan geheid koppie onder bij een flinke stortbui, met die
klimaatverandering.

O, ze hebben vast eerst zwemles gehad. Daar rechts heb je het zwembad.

Daar hebben ze misschien ook aan waterpolo gedaan. Anders wordt je toch gek, dag en
nacht zo doodstil in het water?

Die raken direct in de war. Geen kapjes met nummers.. Wie hoort bij je eigen partij? De
bal lijkt ook net een kop Nee ik kijk liever naar die gekleurde ballen naast de bieb.
Allemaal verschillend tenminste.

Deze koppen doen me denken aan een eiland in de Stille Oceaan.
Paaseiland bedoel je. Nou je het zegt. Net zulke koppen. Daar blijken ook lichamen onder
te zitten, maar dan in de grond. Misschien willen deze koppen daarop lijken?

Daar links, dat is toch het oude gemeentehuis?.

Dan zijn dat de raadsleden. Allemaal dezelfde harde koppen. Geen inclusief stelletje zo te
zien. Allemaal dezelfde kerels, die niet naar elkaar, maar alleen naar zichzelf kunnen
luisteren. Heb je dat info-plaatje gelezen? Daar staat ook zoiets:

“...aanklacht tegen bekrompenheid. Betonkoppen, dat zijn stoere eigenwijzen mensen, die je
zelfs met goede argumenten niet van de fouten in hun eigen geprogrammeerde meningen kunt
overtuigen....”

Maar ja, wat wil je? Als je als politicus je laat overtuigen door een andere partij, dan ben
je soft. Dan houd je je niet aan je beloftes.



— OK. Maar je kunt ook zeggen: allemaal hetzelfde. De ene niet belangrijker dan de ander.

— Ik tel er zeven. Hebben we zeven fracties in de Raad?

— Ik dacht negen. Maar dat worden er straks zeven.

— Hoe zo?

— Maart volgend jaar zijn er nieuwe verkiezingen.
GroenLinks en Pvd A zijn nu 2 partijen. Maar dat is tegenwoordig al één pot nat.
En dan heb je nog die afgesplitste oud-wethouder van VZ. Die sluit zich wel weer aan.

— Geloof jij het zelf? Kijk even naar de Kamer. Al die afsplitsingen. De ene schreeuwt nog
harder dan de ander. Niks geen argumenten. Alleen maar aandachttrekkerij, liefst nog voor
het acht uur journaal.

— Journaal? Kijkt iemand nog tv dan? Hier in de Gemeente gaat het toch nog wel toch?

— Ik hoop het maar.

Leeg is het bankje. Ik ga er even op zitten. En kijk war somber naar het eilandje, waar in het
begin die ganzen zaten. Daar zat die buurman toen nog zo tegen te kankeren.
Welke kant gaat het straks op?

Dag harde koppies, duik maar rustig onder.

Het water en het riet, dat zie je, puur natuur.
Want steen en pad: verbannen naar ’t vooronder,
- Wat blijft, lijkt echt idyllisch en bijzonder -
Slim weg gesneden door een slim Bestuur.

(Dichtvorm “Kwintijn”, gemunt door Drs P.
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samengesteld door Mich¢l de Jong, sept. 2024)

Van zeven koppen is er nu nog één gebleven.
Zijn blik is strak, zijn trekken bikkelhard.
Bestuur en Wet: door noodwet opgeheven.
De vreemdeling: met grof geweld verdreven.
Wat rest is een gemeenschap zonder hart.
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