
Fusie 
Column 5 – 2023, Tsjalling Buwalda 
 
- Wat was er ook al weer op 14 mei van dit jaar? 
- Ja hoor. Uw geheugen werkt perfect. Toen was het Moederdag. Die wordt steeds belangrijker, gezien de 

steeds nijpender wordende bevolkingsopbouw in Nederland. 
-  O wacht. U noemde iets anders: Feyenoord werd toen kampioen. Ik weet niet of dat belangrijker is dan 

Moederdag. Maar U heeft ook helemaal gelijk. 
- O wacht. U noemde iets anders, ook iets met Rotterdam. Het was toen 63 jaar geleden, dat Rotterdam werd 

gebombardeerd. Ik weet niet of dat belangrijker is dan Moederdag. Maar u heeft ook helemaal gelijk. 
- O wacht. U denkt: “Fusie? Heb ik iets gemist? PvdA-GL toch niet?” 

Nee hoor, nog even geduld. Maar u gaat wel in de richting. 
 

Wat ik bedoel is de officiële datum van de fusie tussen twee soorten Vrijgemaakte Kerken, die sinds 1967 in 
Nederland bestaan. Of liever: bestonden. 
OK. Maar is dat nou zo belangrijk?  
Nou ja. De NRC wijdde er alzo twee volle pagina’s aan. 
En: het stond zelfs in de Streekkrant en dan is het belang boven elke twijfel verheven natuurlijk. 
Maar ik kom daar verderop nog op terug. 
 
Even ter info.  
In 1944 ontstonden de Vrijgemaakte Kerken. Als een afsplitsing van 
de Gereformeerde Kerken. 
Die Gereformeerde Kerken zijn inmiddels ook opgegaan in een fusie 
en leven nu voort onder de naam PKN, de Protestantse Kerken in 
Nederland.  
De (Gereformeerde) Theologische Hogeschool in Kampen (uit 1854) 
speelde in die Vrijmaking in 1944 een belangrijke rol. Na de 
scheuring richtten de Vrijgemaakten een nieuwe TH op, zodat er in 
Kampen jarenlang twee Theologische opleidingen voor predikanten 
waren.i 
In 1967 kwam in die Vrijgemaakte Kerken een nieuwe scheuring. 
Naast de Vrijgemaakten (meer streng) kreeg je toen de Nederlandse 
Gereformeerde Kerken (wat minder streng). Bij die tweede scheuring 
speelde de Vrijgemaakte TH (uit 1945) een belangrijke rol.  
Ik ben in Kampen opgegroeid. Beide scheuringen heb ik bewust 
meegemaakt. Ik heb de hoofdrolspelers in beide drama’s persoonlijk 
gekend. Ik zat dicht bij het vuur, omdat mijn vader lector was aan die 
Vrijgemaakte TH.  
In deze column zoek ik antwoorden op drie vragen: 
Wat waren de gevolgen van die scheuringen? Wat waren de oorzaken ervan? En wat is het belang van die fusie 
voor het Westerkwartier? 
 
Over de gevolgen van beide scheuringen wil ik kort zijn. Die waren: frustraties, stress, ruzies binnen families en 
binnen gezinnen. Heel veel persoonlijke ellende. Heel veel verspilling van energie.  
Dan de oorzaken. U denkt misschien: Dat hoef je toch niet te vragen? Overal waar religie een rol speelt, krijg je 
immers grote problemen en oorlogen. Denk aan Noord-Ierland, ISIS, Hindoes-Islamieten binnen en buiten India. 
Of dichter bij huis: heksenverbranding, brandstapels voor ketters, beeldenstorm… 
Toch denk ik niet dat Godsdienst de oorzaak is.  
Ik denk dat het meer ging om mannen, die godsdienst gebruikten om eigen doelen te bereiken. In die kerkelijke 
conflicten, ging het officieel misschien om godsdienst-inhoudelijke twistpunten, maar in feite ging het om 
welbespraakte leiders en de goegemeente, die hen volgde. Gewone kerkleden wisten nauwelijks waarover het 
ging. Ze volgden gewoon de theoloog, waarin ze vertrouwen hadden en wantrouwden zijn tegenstander(s).  
Waarop was dat vertrouwen dan gebaseerd? Ik denk vooral op welbespraaktheid, charisma en duidelijke 
redenering. Dat vertrouwen en het wantrouwen jegens de andere “partij” werd voortdurend gevoed door 

Vrijgemaakte Theologische Hogeschool (1945) 



artikelen in het eigen kerkelijke weekblad. Na elke scheuring volgde al snel de uitgave van een nieuw kerkelijk 
blad, waarin de visies éénzijdig belicht bleven en standpunten werden verankerd. 
Dan hebben we dus vijf elementen: een leider, volgelingen, vertrouwen, wantrouwen en communicatie.  
En dan zijn we bij een zeer actueel onderwerp, maar dan in de Politiek. 
 
Terug naar de fusie. 
Het was al eerder duidelijk, dat de isolationistische instelling die de Vrijgemaakten in de twintigste eeuw vaak 
karakteriseerde, steeds meer werd verlaten. Aan de fusie zelf zijn enkele verzoeningsbijeenkomsten 
voorafgegaan. Al met al blijkt, dat de huidige generatie een andere, meer open visie heeft op de eigen 
verantwoordelijkheid in de samenleving.  
In het Westerkwartier zijn zeven Vrijgemaakte Gemeentes. Dus zeven fusiegemeentes. Waarvan de leden de 
belangrijkste basis vormen van de Christen Unie, die in aantal zetels de tweede partij is in de Raad van onze 
Gemeente Westerkwartier.  
In ons land vormt de politieke versplintering op rechts geen bijdrage aan de democratie. In dat licht is deze fusie 
van 2023 in de basis van de CU heel belangrijk. Zeker in onze gemeente. 
Belangrijker dan Moederdag?  
Tja. Zullen we die vraag maar eens voorleggen aan een Theoloog? 
 
Zuidhorn, 26-6-23  

 
i De Gereformeerde Theologische Hogeschool (1854) fuseerde met de VU in Amsterdam en sloot in 2005. De 
Vrijgemaakte Theologische Hogeschool fuseerde met de RU Utrecht en zal in 2027 de deuren sluiten. Daarmee 
heeft Kampen de dominee-uitstoot al in 2027 tot 0 % gereduceerd.  


