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Naar aanleiding van de discussie over een tentoonstelling en van
de oorlogen toen en nu.

Op I december opende Prinses Margriet het vernieuwde
verzetsmuseum in Amsterdam. Daarbij werd ook een nieuwe
tentoonstelling geopend, waarover verschillende dagbladen verslag
uitbrachten. Daarop volgde een heftige discussie. De
tentoonstelling toonde de twee kanten van verzetsmensen, zoals het
museum dat in feite altijd al had gedaan. Aan de ene kant de moed,
maar daarnaast ook de menselijke kant van mensen als Johannes
Post en Hannie Schaft. Dat riep de verontwaardiging op van
bepaalde lezers: “Mogen helden nu ook al geen helden meer zijn?”
“Moet alles tegenwoordig overhoop gehaald?”

Eerlijk gezegd liet het gemopper me niet helemaal koud. De
boerderij van Marinus Post, een oudere broer van Johannes, lag bij |
ons in Kampen onderaan de Venendijk, een stukje van de dijk af.
Op een ochtend zagen we de boerderij daar liggen, zwaar SR e
beschadigd. Rook steeg op uit wat nog overeind stond van de boerderij. Marinus en zijn
vrouw herbergden tientallen onderduikers. Maar verraad leidde tot een nachtelijke inval.
Marinus ontkwam, maar zijn vrouw en oudste zoon Jan werden meegenomen door de
Duitsers, nadat ze de boerderij in brand hadden gestoken.

Marinus Post, was dat nu geen verzetsheld meer?

Misschien kan het verhaal van meneer Kapenga ons verder helpen. Politieagent Kapenga was
de vader van mijn vriendje Harry, die twee straten bij ons vandaan woonde. Hij was één der
weinige politieagenten, die eind november 1942 weigerde om Joden op te halen. Hij werd
gearresteerd en kwam uiteindelijk in Dachau terecht. Bij ons thuis werd hij als een held
beschouwd. Op een dag kreeg Harry twee nichtjes te logeren. Die wilden wij als jongens wel
eens zien, maar Harry hield dat een beetje af. Veel later bleek, dat die twee nichtjes twee
dochters van Marinus Post waren geweest. De kinderen waren gewoon moederziel
achtergebleven in de in brand gestoken boerderij.

Meneer Kapenga heeft Dachau overleefd. Na zijn terugkeer kwamen twee heren in vol ornaat,
met hoge hoed en oranjesjerp hem namens de hele straat een schilderij aanbieden van een
bekende Kamper schilder. Het was een warm welkom en ook een warm eerbetoon.

Hoe voelden de verzetsmensen zich eigenlijk zelf onder het eerbetoon na de oorlog? Zoals
een lintje, een onderscheiding?

Wat vooral opvalt is, dat niemand van hen echt wilde praten over de oorlog.

Waarom eigenlijk niet? Verschillende gevoelens speelden daarbij een rol, denk ik. Zoals
verdriet over hun gevallen vrienden en misschien ook ingehouden woede over de zinloosheid
van de moorden van de Duitsers. En over hun represailles, die onschuldige mensen de dood
hadden ingejaagd. Ook schaamte dat zij die ellende hadden overleefd: “Waarom zij wel en ik



niet?” Ook schaamte over achteraf gezien verkeerde keuzes die ze hadden gemaakt in
moeilijke dilemma’s. Kleineren van de eigen rol, tegenover die van anderen. En vooral: “Het
is voorbij, al die ellende. We moeten die achter ons laten en vooruitkijken, naar de toekomst
in vrijheid”

Meneer Kapenga was na zijn terugkeer uit Dachau zwijgzaam, ook tegen zijn kleinzoon, die
alles wilde weten, maar steeds athoudende antwoorden kreeg. Die kleinzoon werd later
historicus en als zodanig besloot hij een boek over zijn grootvader te schrijven.! Boven de
laatste paragraaf van zijn boek staat: “Held?”. In het dossier van zijn grootvader had hij een
beslissing opgemerkt die hij als politieman had genomen en waarvan hij later ongetwijfeld
spijt had gehad. Waarschijnlijk gold dat voor veel verzetsmensen. Elke beslissing in die tijd
was een afweging tussen twee kwaden immers?

Maar de belangrijkste vraag bij al die ophef over de tentoonstelling in het verzetsmuseum
blijft: Waarom die woede?

In tijden van nood worden de lijnen scherp getrokken. Er blijft weinig ruimte voor nuance. Er
zijn maar twee partijen: de vijand en de slachtoffers. Misschien kun je de slachtoffers nog
onderverdelen in drie groepen: degenen, die probeerden te overleven en de druk gelaten
ondergingen (de grootste groep). Dan de collaborateurs, die met de bezetter meewerkten en
die grote afschuw en haat opriepen. En tenslotte de enkelen, die de moed hadden om de
bezetter te trotseren en zich te verzetten. Zij deden iets, wat de meesten niet durfden en
daarom grote bewondering oogstten. Zij waren heel belangrijk, want zij boden hoop in bange
dagen. Weinigen kenden die moedige mensen persoonlijk. En hoe meer de tijd verstrijkt, hoe
meer men zich alleen nog maar hun moed en onbaatzuchtige heldhaftigheid herinnert. En dan
maakt de rationele kennis plaats voor de irrationele overtuiging over heldendom en liefde
voor het vaderland. In handen van autoritaire machthebbers kunnen dat gevaarlijke wapens
worden. Met mythevorming, geschiedvervalsing en propaganda kunnen ze de publieke opinie
geheel naar hun hand zetten. Talrijk zijn de voorbeelden daarvan.

Het meest in het oog lopend was de geschiedvervalsing en mythevorming in de USSR en later
in het huidige Rusland onder Poetin. Russen in Nederland, die na de invallen van Rusland in
de Krim in 2014 en vorig jaar in de Donbass contact hadden met hun familie in Rusland
hebben ervaren hoe rampzalig en effectief dit wapen was ingezet. Die mythevorming heeft in
feite de oorlog in Oekraine mogelijk gemaakt.

Toch maar goed, dat het verzetsmuseum de nadruk wil leggen op de moed van de mensen in
het verzet, die de hoop op bevrijding levend hielden. Maar dat het ook hun menselijke kant

toont en geen aanleiding wil vormen tot heldenverering in welke vorm dan ook.

Ik wens U een hoopvol 2023.

Zuidhorn, 1-1-2023
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